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Lang geleden in een dorp
genaamd Lutjegast, hier niet
ver vandaan, was het tijd
voor kleine Abel om op te
staan.




Het was een mooie dag:
Abel wou gaan varen, met een bootje op zee.

Maar helaas! Vader Jan zei:




‘Abel moet
timmerman worden!,
zei vader Jan.

‘Dat is een beroep
waar je echt wat mee
kan!
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En dat deed de kleine
Abel toch zo zeer.

Hij wou liever een reis
maken, al was het
maar voor één keer!
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Hij bouwde een prachtige houten boot,
en daar voer hijj in!




\ Abel voer naar
Tasmanié, een eiland
aan de andere kant
van de aarde.

Want wat had Abel
gehoord?

Daar lag goud, en dat
heeft veel waarde!
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Ook op het eiland Abel was iemand die
Tasmanié kent men heel speciaal was:

Abel nog. hij had namelijk de

moed om te varen op
Jij kent hem nu ook, zijn eigen kompas.
toch?
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